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Geachte ouder(s), verzorger(s),

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem,;

een heerlijk morgen licht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door ’s Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

Met dit lied wordt de betekenis van Pasen wel
erg duidelijk. Voor ons blijft het onbegrijpelijk: dat
de dood is overwonnen! We bidden dat een

ieder van u in moeilijke omstandigheden hier

kracht uit kan putten!

Allen fijne Paasdagen gewenst!

woensdag 4 april:

Geen bijzonderheden

donderdag 5 april:

Geen bijzonderheden

vrijdag 6 april:

Geen bijzonderheden

Mededelingen

Agenda

maandag 2 april:
- Vriji.v.m. 2° Paasdag
dinsdag 3 april:

- Geen bijzonderheden

Het Paasontbijt met de leerlingen was goed.

Allen genoten van het verhaal en het gezellig

bijeen zijn.
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Groep C druk bezig met paaswerkjes.



